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Nu eens geen bepaald onderwerp, maar gewoon wat teksten 

die ik her en der zag en die wel iets zeggen. Of niet. En 

omdat we het in deze zomermaand luchtig willen houden 

hebben we voor van alles wat gekozen. . Het leven mogen 

we ook met een blij gezicht beleefd worden. Een blij gezicht 

geeft immers overal licht! 

 

In een supermarktfolder zag ik het volgende aanbod: “Alle 

merken handtandenborstels 2 + 2 gratis.” Iedereen denkt dat 

alle tandenborstels met de hand ‘bediend’ worden, maar dat 

schijnt dus niet zo te zijn. Als je deze tekst moet geloven 

zijn er ook nog tandenborstels, die bijvoorbeeld met de 

voeten of de oren bediend kunnen worden. Lijkt me toch een 

moeilijke zaak als je geen slangenmens bent. 

 

Nu eens een wonderartikel!  ‘Wandklok met vogelgeluiden’. 

En je krijgt waar voor je geld, want ieder uur komt er een 

andere vogel tsjilpen. Volgens de toelichtende tekst krijg je 

in ieder geval de geluiden ‘Tjilp Tjilp’- ‘Kwak – Kwak’ en 

‘Fuut – Fuut’ te horen. Ben toch benieuwd van welke andere 

(vreemde) vogels we de spraakmakers kunnen horen. De 

Koekoek misschien of de Griet?  

 

 
 

Enne… weet u wat ‘Panzerotti met puttanesca-saus en een 

frisse rucola-basilicumsalade’ is? Met dit gerecht kunt u 

volgens de supermarktkok de ‘lente voordelig vieren’. 

 

Trouwens, krijg je onder dit zonnescherm toch een bruin vel 

van of blijft dat blank? Een ‘Nova Shade of Smart Choice 

NXT zonnescherm’. Wel een mondvol om dat in de winkel 

aan de verkoopster Diets te maken.  

Bij de geboorte van hun eerste kind worden man en vrouw 

op slag ouder.  

 

Een zomers dutje doen? Dat kan met deze bijzondere dek-

bedden: “Eazzzy  Dekbedzzz”  

 

 

En hieronder nog een paar wijsheden: 

 

Zussen zijn verschillende bloemen uit dezelfde tuin. 

 

Een van de twee drielingen vierde op de vijfde van de zesde 

maand zijn zevende verjaardag. 

 

Beroepskeuzeadvies voor uw kleinkinderen: Word bokser, 

meer kans op slagen! 

 

Smakelijk eten? Dat doet u met ‘culinaire aardappelen’, 

‘knijpfruitjes’ en ‘7+m Maissticks’ en ‘Wortelmais’ uit  

 

 

Ella’s kitchen en als laatste gerecht ‘Wonderstone’ van 

Kruidvat. 

 

Bij Kwantum kunt u door de ‘spring deals’ niet stil blijven 

zitten waardoor u bij Xenos de ‘zonnestralen kunt vangen’ 

 

Dan nog een bijzondere: Bij een uitnodiging voor sommige 

gebeurtenissen staat wel eens: ‘Kom zoals u bent’. Dan 

vraag ik met steeds af, wat daarmee bedoeld wordt. En als 

ik anders wil komen, hoe doe ik dat dan?  

 

Een prettige en zonnige zomer wenst u Augustinus.  

 

Dag, 

Dit is een nieuwe dag 

En met zijn eigen sfeer 

Vraag nou’s niet meteen 

Wat is het nou voor weer? 

Toon 
 

 

 

 

 

 

 

 Van alles wat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De column ‘Hersenspinsel’ wordt geschreven door Augustinus voor KBO-PCOB-Goes 

en verschijnt digitaal 2 x per maand 

 


