
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Als het over het redden van de natuur en het milieu gaat, 

worden er allerlei mogelijkheden geopperd om ‘goede 

energie’ te produceren. Geen fossiele brandstoffen meer, 

maar schone brandstof van bijvoorbeeld windmolens. Dat 

wordt als het ‘je van het’ gezien. Het bespaart het mensdom 

volgens zeggen allerlei verontreiniging vanuit de lucht of de 

omgeving. Dat zou dan ook zorgen voor een ‘groene’ omge-

ving, waarin het gezond toeven is. Allerlei bewegingen van 

bevlogen lieden, ook wel activisten genoemd, ijveren 

daarvoor. Vaak op het fanatieke af, waardoor er mensen zijn 

die zich niet meer helemaal veilig voelen en daar dan door 

verward geraken. En alsof dat verhaal van de windmolens 

niet genoeg is, wordt er voor het krijgen van gezonde warm-

te ook gepleit voor energie uit zonneparken op ook weer 

allerlei mogelijke en onmogelijke mogelijke en onmo-

gelijke plaatsen. Door dat ijveren en fanatisme worden we 

nu opgezadeld met ontelbare zonne- en windmolenparken.  

 

 
 

Het gevolg van dat gedram door die activisten is dat het 

landschap en het aanzien van onze woongebieden minder 

aantrekkelijk wordt. Niet alleen om ervan te genieten, maar 

ook om erin te wonen. Als je hun zin zou doen wordt het 

landschap waarin wij ‘gelukkig en gezond’ moeten zijn vol 

geplempt met reusachtige windmolens en voetbalvelden vol 

zonnepanelen. Op die velden kun je dan geen EK- of WK-

wedstrijden spelen vanwege de straling en andere schade-

lijke gevolgen van die maatregelen. 

 

Gelukkig zijn er ook mensen die tegenstander zijn van het 

vol bouwen van allerlei gronden en waterplassen met 

windmolens en zonneparken. In het tijdschrift EW lazen we 

daarover het volgende: “De windmolensupporters hebben 

hun ziel verkocht aan de windmolenindustrie. Je hoort ze 

nooit over de schade van windmolens voor de natuur. Die 

krengen vermalen vogels, verjagen bruinvissen, kabels 

zorgen voor elektromagnetische velden. Toch is het dogma: 

visserij slecht, windmolen goed, want die zijn ‘groen’.  

 

Onverdraaglijk.” Die gedachte leeft bij de grote meerder-

heid van mensen die in de natuur leven en van die natuur 

leven. Wat we hierboven aanhalen komt van iemand die in 

de natuur werkt om daarvan te kunnen leven. Maar de 

tegenstanders van de vele windmolen- en zonneparken 

hebben het moeilijk in hun strijd om hun kost in de natuur 

te verdienen.  

 

Hun “gevecht tegen dat gedram lijkt daardoor veel op het 

gevecht van Don Quijote en Sancho Pancho, Sancho Pancho 

uit het verhaal De Man van La Mancha. Ook zij voeren een 

hopeloze strijd tegen de windmolens die ze tegenkomen. En 

die windmolens zijn dan niet eens de oneindig hoge metalen 

staven die nu de lucht in steken, maar juist de molens die we 

nu van wege het toeristische aspect zo zorgvuldig mogelijk 

proberen te behouden en indien nodig voor veel geld te 

restaureren.  

 

 
 

Die tegenstanders van het plaatsen van de grote aantallen 

windmolen- en zonneparken hebben gelijk. Het is gewoon 

allemaal te veel van het ‘goede’. Die bijna onmetelijke aan-

tallen windmolens en zonnepanelen brengen inderdaad 

schade toe aan het landschap en de bewoonde omgeving. Is 

het écht gezond en voor de natuur en voor ons als mensen 

goed dat er onmetelijke aantallen funderingspalen in de 

bodem van de zeeën gestampt worden als fundament voor 

die windmolens? Enne wat doet het met de gezondheid van 

de bewoners van de huizen die bijna in hun achtertuin een 

windmolen te verduren krijgen? Wat doet het voortdurende 

gezoem van die “krengen”, zoals een tegenstander het in 

EW uitdrukt, met die huizenbewoners die dat zoemgeluid de 

hele dag moeten meemaken? En waar moeten we straks 

heen om van een mooi landschap of stads-/dorpsgezicht met 

oude windmolens te kunnen genieten? Kan het allemaal wat 

minder en wat meer en beter gecoördineerd? En dan heb ik 

het nog niet eens over de stikstof-, fijnstof- en CO2 uitstoot 

gehad.  

 

Maar dat schijnt dan weer een kous van een ander been te 

zijn. Vindt u ons verhaal warrig? Dat is het ook, want wij 

zijn flink in de war van al die groene praat. Het lijkt soms 

wel “wir – war politiek”! 
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 Sanco Pancho 
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